Spill The Tea is een open collectief uit Brussel,
gemaakt door jongeren voor jongeren -
waaronder opkomende en getalenteerde
kunstenaars met diverse achtergronden en uit
verscheidene disciplines.

De uitspraak "spill the tea" staat voor het
ventileren van gevoelige thema's en emoties
bloot leggen.

Met Spill The Tea wordt er plaats gemaakt voor
conversatie tussen verschillende artistieke
praktijken en uitdrukkingsvormen. We leggen
nadruk op de interactie tussen het publiek en de
kunstenaars en hun werk.

Spill The Tea biedt een safe(r) en open space
voor experimentatie en individuele of collectieve
expressie aan de hand van tentoonstellingen,
workshops, en andere evenementen.

Elke kunstenaar die mee doet aan Spill The Tea
heeft een complexe, diverse identiteit en
achtergrond die hun visie op de wereld en de
manier waarop ze kunst maken beinvloedt.

Op deze manier hebben jongeren plaats om hun
eigen visies en perspectieven te verspreiden.



Bij elk evenement van Spill The Tea wordt er een
thema gekozen waarvoor meestal weinig plaats
gemaakt wordt - een taboe of stigma. De
kunstenaars krijgen de vrijheid om dit thema op
hun eigen manier te interpreteren en ermee aan
de slag te gaan. Ook wordt er op elk evenement
thee aangeboden, speciaal gemaakt door onze
Tea Master.

Spill The Tea nodigt iedereen uit om deel te
nemen aan onze gesprekken, om te helpen
bouwen aan een open space waar iedereen zich
thuisvoelt, allemaal aan de hand van een lekker
kopje thee.
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Spill The Tea is a Brussels-based open collective
made by young people for young people -
including emerging and talented artists with
diverse backgrounds and from several
disciplines.

The phrase "spill the tea" stands for airing
sensitive themes and uncovering emotions.
With Spill The Tea, we make room for



conversation between different artistic practices
and forms of expression. We emphasise
interaction between the audience and the artists
and their work.

Spill The Tea provides a safe(r) and open space
for experimentation and individual or collective
expression through exhibitions, workshops, and
other events.

Each artist participating in Spill The Tea has a
complex, diverse identity and background that
influences their view of the world and the way
they make art.

In this way, young people have a space to spread
their own visions and perspectives.

At each Spill The Tea event, a theme is chosen
for which usually little room is made - a taboo or
stigma. The artists are given the freedom to
interpret and work with this theme in their own
way. Tea will also be offered at each event,
specially made by our Tea Master.



Spill The Tea invites everyone to join our
conversations, to build an open space where
everyone feels at home, all over a nice cup of
tea.



